
H. Willibrordus  (658 - 739) 
Willibrord of Willibrordus werd geboren ca. 658 in Northumbriè, 

een koninkrijk in het noordoosten van Engeland. Zijn ouders zijn 

nog niet zolang bekeerd tot het Christendom, maar wilden graag 

dat hun zoon opgroeit volgens de regels van het Christelijk 

geloof. Ze brengen hem op zevenjarige leeftijd naar het 

benediktijnerklooster van Ripon nabij York in Engeland. Op zijn 

15e legde Willibrord de gelofte af, kreeg het monnikshabijt en de 

tonsuur. Eind 677/678 op zijn 20e vertrok Willibrord naar 

Ierland. Tien jaar later, hij was toen 30 jaar oud, werd hij daar in 

688 tot priester gewijd. Willibrord reisde in de herfst van 690 met 

11/12 gezellen naar Friesland en lande bij de Scheldemonding, 

de oude grens tussen Frankenrijk en Frisia. Hij bezocht van 

daaruit een groot gebied dat zich uitstrekt van de Lauwerszee tot 

België en Luxemburg toe. Na twee moeilijke reizen naar Rome 

werd hij in 695 door Paus Sergius 1 tot bisschop gewijd (bij zijn wijding kreeg hij van de 

Paus de voornaam Clemens toegekend, die Willibrord echter zelden heeft gebruikt) en tot 

Aartsbisschop der Friezen benoemd, waarbij een voormalig Romeins fort in de Utrechtse 

binnenstad zijn zetel werd. Na zijn terugkeer van zijn tweede reis naar Rome werd het 

Willibrords taak het door Friezen verwoeste Utrechtse kerkje van koning Dagobert 1 te 

herbouwen, hij bouwde 2 kerken op het Domplein. Door de steun van Pepijn van Herstal 

kreeg Willibrord van de Frankische adel een groot aantal landgoederen. Het Liber 

Aureus, een 12e- eeuwse kopie van de oorkonden waarbij aristocraten in het begin van 

de 8e eeuw bezit schenken aan Willibrord, wordt in de abdij van Echternach bewaard. 

Willibrord raakte hechter met Echternach verbonden. Hij wenste zijn immense bezit, dat 

hij verworven had, bij zijn dood aan de kerk en het klooster 

van Echternach na te laten. Willibrord stierf op 81-jarige 

leeftijd en werd op eigen verzoek begraven in Echternach. 

Heden ligt Willibrords graf en de crypte van de basiliek van de 

Abdij van Echternach. In de crypte is ook de Willibrordusbron 

te vinden. Een zogenaamde heilige bron die door Willibrord 

zelf geslagen werd. In de Gemeente Deurne zijn er 4 kerken 

aan de Heilige Willibrordus toegewijd Deurne, Liessel, 

Helenaveen en Neerkant. Bekend is ook de Willibrordusput op 

de grens van Neerkant en Meijel.   
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