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Naar aanleiding van het 50-jarig bestaansfeest van het Klooster

Goede mensen van de Neerkant.

Allen hebt U meegewerkt om ons op 30 april 'n prachtige dag te bereiden.
Een blijde herinnering daaraan leeft in ons voort, maar stemt ons tevens
= tot dankbaarheid, Velen hebben we al persoonlijk kunnen bedanken, maar

‘W’W om U allen te bereiken en niemand te vergeten, maken wij gebruik van “De
Klepel”. Onze hartelijke dank voor de welgemeende woorden in de kerk en in de Jeugdhof
gesproken, voor de zang en muziek, voor 't defilé in de clubkostuums, voor de versiering
in de kerk en de zaal, voor de gezamenlijke en persoonlijke giften, ook speciaal voor de
tuin voor ‘t huis, die tevens 'n verfraaiing is van Neerkants centrum. Wij spreken met U
de wens uit, dat we nog lange jaren in Neerkant mogen werken. We zullen Gods zegen
vragen over Neerkants kerk, huisgezinnen en verenigingen.
Overste en Zusters

van het St. Vincentiushuis

Uit de kronieken van het
St. Vincentiushuis in Neerkant.

Met 2 rijtuigen kwamen ze ‘s morgens 25 april 1917 aan. Ze
waren welkom maar rustig ontvangen. Ze namen hun intrek
le Pastoor v. d. Sanden en werden daar gul onthaald. Toen ze later op de dag in huis
waren, kwamen de mensen aangedragen met koffiebonnen, rijst, suiker, brood, bonen en
erwten, eieren, ham enz. Pastoor had met de hulp van de Kerkmeesters ervoor gezorgd
dat er van alles in de tuin was gezet en gezaaid, zodat ze dat jaar al volop vruchten uit de
tuin konden halen.
1 mei begon de bewaarschool met 56 kinderen onder leiding van zuster Regina.
29 juli werden kapel en huis ingezegend door de Pastoor en Zeereerwaarde Heer Lenders.
11 september begon de “taalschool” (lagere school) met als hoofd Zuster Fidela.
21 november begon de naaischool onder leiding van Zuster Rizzeria (was op het feest
aanwezig)
16 augustus kwam de eerste inwoonster om te worden verzorgd.
Op de taalschool was ’t hoogste bedrag dat betaald werd 40 cent per
maand. Op de bewaarschool 25 cent per maand. Op de naaischool f 1,00 in
de maand. Subsidies waren er nog geen.
1931 Crisiscomité opgericht. In de wintermaanden werd van Allerheiligen tot Pasen aan
de schoolkinderen een warme maaltijd verstrekt. 't Eerste jaar waren er 30. In 1935
waren er 110.
1942 26 april 't zilverenfeest van ’t huis herdacht met een plechtige Hoogmis met preek.
Vanwege de oorlog waren er geen festiviteiten. Vele inwoners van Neerkant toonden hun
belangstelling door felicitaties en stoffelijke bewijzen van erkentelijkheid.
Niettegenstaande haar leeftijd was Zuster Dolorosa, die bij de eerste zes hoorde, ook op ’t
feest aanwezig.




