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VLIEGENPLAAG.........

Eén van de zeven plagen van Egypte? Nou zo erg was het niet-, het waren geen sprinkhanen — maar
vliegen ’n vliegenplaag! 't Is half september, en reeds duurt de plaag vijf weken. Waar? Nota bene, in
onze kerk. Vijf weken geleden begon het ineens! 't Plafond van 't koor, bij het priesterkoor boven in het
middenschip bij de ramen zwart van de vliegen. Wat te doen? Vliegenverdelgende-rooktabletten.

Ze vielen met duizenden, niet dood maar bedwelmd. De kerk vegen, en op een blijk verzamelen, in een
krant schudden en dan doortrappen. Jawel, volgende dag duizenden anderen op het begrafenisfeest!
En zo tobben we al vijf weken-tweemaal per dag de kerk vegen, tweemaal per dag tabletten stoken.
Alvoor een 60 gulden verstookt. Gelukkig, wordt het wat minder, nog even volhouden en de bevrijding
is nabij. Maar intussen is de vloer van de kerk versierd met vetvlekken; waar halen die beestjes het vet
vandaan? Och wat kan dat ook schelen! De vraag is “Hoe krijgen wij die vloer weer schoon?” Heel de
kerk is al meerdere keren geschrobd, maar het haalt niets uit. Zeg nou niet: “’t Is overdreven”. Zelfs in
Amsterdam wisten ze het en nu heeft Sammetje het niet eens geschreven-doch, en ditis waar
gebeurd! Vorige week werd en op de pastorie gebeld en daar meldt zich nota bene, een verslaggever
van, nota bene, het socialistische dagblad “Het Vrije Volk” om een interview met de pastoor over de
vliegenplaag in Brabant, speciaal de Peel, meer speciaal in Neerkant. De volgende vragen weren door
de verslaggever gesteld:

“Waar komen die vliegen vandaan?”

“Hoelang hebt U reeds overlast?”

“Welke maatregelen hebt U getroffen?”

“Heeft de Gemeente de bestrijding ter hand genomen?”

“Zijn er nadelige gevolgen voor de volksgezondheid. Heeft de langdurige droogte en
warmte er invloed op gehad? Of ligt het aan de zachte winter? Is het een speciaal
soort vliegen? Komen ze uit de Peel vanwege de Peelbrand? Is het in Neerkant
erger dan elders?”

Gelukkige vraag! Tot dan toe had de pastoor de vragen over zich laten gaan en diep nadenkend
gezwegen, maar nu was de kans er mooi. “Wel neen, mijnheer, in Helenaveen, de Ouwe Peel, daar zit
de toren vol met vliegen. Gaat U daar maar naar toe; die pastoor weet er meer van!” En zo stapte de
verslaggever in z’n auto en reed de Peel in. Zoiets noemt men afschuifsysteem!”
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