
   

 

 

 

          

         Parochie Sint Willibrordus Neerkant tijdens het Pastoraat van 

Pastoor Brandsma 40 jaar priester, 25 jaar pastoor 

Rijk gezegend met prachtige natuur, aan de rand van de Provincie, 

wacht Neerkant vol spanning wie zal de nieuwe Herder worden van 

onze parochie? Wie zal voor de toekomst geestelijke leidsman zijn? 

Veel geruchten doen de ronde, diverse namen worden gefluisterd; en 

dan?........  

Pastoor Brandsma is benoemd als pastoor van Neerkant, De stichter 

der Leonardus-parochie in Helmond neemt de zware zorgen, 

ontstaan door de felle oorlogsverwondingen en de vele lasten, die 

reeds de parochie drukken, op zijn schouders. Feestelijk wapperen de 

vlaggen, erebogen staan opgesteld en heel de parochie is uitgelopen 

om zijn nieuwe herder te ontvangen, die  met lenige tred, begeleid 

door de verenigingen, zijn parochie binnenstapt. Dit is inmiddels 

weer 6 jaren geleden, 6 jaren waarin door U, Pastoor Brandsma 

bijzonder hard gewerkt is voor het wijlzijn van Uw Parochianen. 

 

En wederom is het feest, en wat voor een feest? 40 jaren is U 

priester, 40 jaren heeft U gewijd aan de Eredienst van God, 40 jaren 

met zorg belast voor het welzijn van Uw gelovigen.  

25 jaar heeft U met liefde en vaderlijke bezorgdheid Uw Parochies 

bestuurd, met takt en stuwende kracht gewerkt voor het geestelijk 

en tijdelijke welzijn van Uw parochianen. Bijzonder de Jeugd had Uw 

grote liefde, aandacht en zorg. En voor de zieken en bejaarden was U 

een grote troost. Reden, waarom nu, na 6 jaren van harde en zware 

arbeid, de parochie en St. Willibrordus in Neerkant zijn dankbaarheid gaan uiten, voor de weldaden van U 

ontvangen, mogen wij hieruit een beknopt beeld geven. Voor een goed contact met Uw parochianen achtte U 

een parochieblad noodzakelijk, en 1 september 1958 verscheen de eerste uitgaven van ons parochieblaadje. 

“De Klepel” opdat de mensen niet alleen zouden weten dat het klokje luidt, maar ook waar de klepel hangt, 

met de leuze: “De liefde tot Christus dringe ons”. Om nader kennis te maken met Uw parochianen stapt U op 

huisbezoek, 312 gezinnen met 1816 zielen telt Uw parochie in 1958. 

Jeugdwerk was in Neerkant nog onbekend. Energiek neemt U dit ter hand en met Uw uitgebreide ervaring 

hieromtrent, wordt er een Jeugdraad gevormd, die mede de zorg op zich neemt om de mogelijkheden te 

scheppen, noodzakelijk voor de groei van het Jeugdwerk. Onder leiding van Mej. Jacobs, start, met enkele 

leidsters in september 1958 de Margaretha Sinclair-club met 40 meisjes. Maar ook het jongensjeugdwerk is 

noodzakelijk, en U houdt een bespreking met een groepje jongelui en spontaan zeggen dezen hun 

medewerking toe, 6 december1958 gaar de Jonge Garde van start met 32 leden. Maar wil de Jeugdbeweging 

draaien, dan moet er accommodatie zijn, gevormde leidsters en leiders, en financiën. Pastoor Brandsma U 

heeft Uw keus gemaakt. De totaal vervallen noodkerk met zijn strooien dak kan nog wel ingericht worden en 

jawel hoor, de voormalige noodkerk kan gebruikt worden als “JEUGDHOF. In overleg met de Heer van Oers van 

het Diocesaan hoofdkwartier wordt in Neerkant een cursus gegeven voor leidsters en leiders, met als resultaat 
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9 geslaagde leidster en 8 leiders, die leiding kunnen gaan geven aan de jeugd. Nu nog de kasmiddelen; 

wederom met dezelfde bezielende leiding brengt de Fa-Fa-Ne-Pa (fancy-fair-Neerkant-parochie) ƒ 6000,== 

binnen. Nu kan de Jeugdhof verbeterd en aangepast worden en met de actie “vrijwillige handen” wordt het 

dak gesloopt, verbouwd en aangepast, met als kroon op het werk een prachtig gemeenschapshuis, dat vele 

mogelijkheden biedt voor de gemeenschap. 40 leidsters en leiders hebben in deze 6 jaren kunnen profiteren 

van de ervaringen die U hen heeft meegegeven, in hun gezinnen en 3 hiervan hebben zich gewijd aan het 

kloosterleven. 300 jongens en meisjes zijn via deze jeugdbeweging het volle leven ingestapt met de blijvende 

herinnering aan deze mooie tijd, met zijn vele hoogtepunten. Wij denken aan het Kerstspel: “Toen Jezus reisde 

door de nacht”. Aan de vele ouderavonden, de installatie, die altijd een waar feest veroorzaakte, de 

toekomstige leiders, die uit deze groepen ontstaan zijn. Dank Pastoor Brandsma voor Uw stimulerend werk. 

 

De financiële lasten, waaronder de parochie gebukt gaat rusten als een zware last op Uw schouders, met Uw 

parochianen bespreekt U de moeilijkheden en de mogelijkheden. En ook deze toestand is in zeer gunstige zin 

gewijzigd. De openbare verpachting der banken kan afgeschaft worden, en via de gezinsbijdrage is het 

mogelijk, dat eerbied en eenheid gebracht wordt bij de eredienst voor God. U hebt van het Episcopaat een 

hulp kunnen krijgen in Neerkant om het geloofsleven te verstevigen en om de zielzorg nog efficiënter te 

kunnen verzorgen. U roept de huismoeders op en de Anna-Congregatie gaat van start, die maandelijks haar 

bijeenkomst heeft. Om de winterkoude te bestrijden komt er verwarming, en om de liturgie beter te kunnen 

volgen worden er misweken gehouden. Voor een beter gehoor doet de geluidsinstallatie goede diensten. Dit 

alles om de geloofsbeleving te bevorderen in dienst van God en tot meerdere eer van Uw parochianen. Bij al 

deze zorgen en inspanningen komt ook nog de lichamelijke zorg die u kwellen, die U veel lijden veroorzaakt. 

Moge U dit in de toekomst bespaard blijven! Gij immers stond op de bres, bij de zieke, bij brand en ongeval 

was U direct ter plaatse om daadwerkelijk troost en hulp te verlenen en daardoor menig lijden te verzachten. 

Ook het onderwijs heeft Uw volle aandacht, een nieuwe Kleuterschool verrijst, een noodlokaal bij de 

jongensschool en 6 jaren strijdt U nu al, om de gebrekkige lokaliteiten te vervangen door een nieuwe school, 

jammer dat de ambtelijke molen zo langzaam maalt, anders was dit reeds gerealiseerd. De bejaarden hebben 

een televisie gekregen in het bejaardenhuis, och zij kunnen nu nog het wereld gebeuren volgen. Om de 

belangen van de Parochiegemeenschap te behartigen en de eenheid binnen onze gemeenschap nog te 

verstevigen wordt er een comité gevormd “Neerkants Belang” die mede pleiten voor de noodzakelijke 

verfraaiing van onze dorpskern, ter bevordering van de leefbaarheid in onze gemeenschap.  

Pastoor Brandsma, hartelijk dank namens alle parochianen, voor Uw grote liefde en vaderlijke bezorgdheid die 

wij van U hebben mogen ondervinden, wij hebben een kleine tip gelicht van het vele, wat door Uw leiding is 

gerealiseerd in het belang van ons allen. Maar er is nog zo ontzettend veel meer gebeurd, waarvoor wij U 

bijzonder erkentelijk zijn. Mogen wij U van harte feliciteren met Uw 40-jarig priesterschap, Uw 25-jarig 

pastoraat, en wij smeken de goede God, dat Hij U nog vele jaren in goede gezondheid, met Zijn zegen, onze 

Neerkantse parochiegemeenschap laat besturen, opdat het zo mag blijven: 

                                                  Een Herder, één Kudde. 

Behalve de reeds genoemde jubilea hebben wij nog een jubilaris, of beter gezegd, een jubilaresse in ons 

midden. Wij mogen U deze wetenschap niet onthouden, daar de betreffende persoon ten nauwste betrokken 

is bij onze pastoor en onze Parochie. Mej. Siska Jacobs heeft namelijk gedurende 25 jaren onze Pastoor trouw 

gediend en haar beste zorgen aan hem gewijd. Daarnaast heeft zij veel gedaan voor ons jeugdwerk en onze 

kerk. Ook haar mogen wij onze echt gemeende felicitatie niet onthouden, 

                                                                                            R.K. Kerkbestuur “Sint Willibrordus” Neerkant. 

       

                                                 


