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FEEST IN NEERKANT

In 1917 zijn ze gekomen

Op 25 april 1917 zijn de Eerwaarde Zusters Franciscanessen van Veghel in onze
parochie Neerkant komen wonen en werken. De gemeenschap van Neerkant heeft hen
toen zeker welkom geheten en nog steeds zijn ze onze zeer gewaardeerde
medebewoonsters van ons Kerkdorp. Als U goed gerekend hebt zijn de zusters dus heel
binnenkort 50 jaar in Neerkant. Dat moet gevierd worden en dat zal ook gebeuren op de
zondag voor af na de eigenlijke datum, dinsdag 25 april 1967. De zusters hebben met
heel de Neerkant en zijn bewoners te maken gehad en nog steeds, ook omgekeerd: wij
hebben zo’n goede contacten met haar niet kunnen missen; zij zijn van ons — zij horen bij
ons. En nu moeten ze in de bloementjes gezet worden. Ik heb niet kunnen snuffelen in
de oude papieren, maar de zusters knapten heel wat op; laat me maar wat willekeurig
noemen: De wijkverpleegster van het Wit Gele Kruis was een Franciscanes, de
naaischool en de VGLO werden door de zusters geleid: zovelen hebben bij de zusters in
de kelder gezeten in oorlogsdagen; en de jaren rond 1935 waren er niet zoveel fietsen
als nu en de ver afwonende jeugd moest overblijven: de zusters verschaften de
overblijf-gelegenheden en ook nog een stevige pot erwtensoep, rijstepap en stamp;
generaties zijn er naar de kleuterschool en de lagere school gegaan en de zusters deden
het ook waar toen er geen gelijkstelling van onderwijs bestond en school toen een
liefdewerk was, waar geld bij moest; de bejaarden hebben er een goed tehuis en ik hoor
ze zeggen dat ze er graag zijn, weer; dank zij de zusters! In 1942 toen de zusters 25 jaar
hier waren is er niets gebeurd, het was oorlog, toen ze 40 jaar in Neerkant woonden en
werkten is er ook niets gebeurd. Maar nu zal er wat gebeuren! Er zal feest zijn!

Dan moet er geld en een cadeau zijn. Van Neerkant tegenover de zusters aan wie de
parochie zoveel verschuldigd is




