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Peelparochie bestaat een halve eeuw 

Men schrijft ons uit de Brabantse Peel 

Een der laatste jaren van de voorgaande eeuw hier gestichte parochies 

gaat in den loop van 1940 haar gouden bestaansfeest vieren, namelijk de 

parochie Neerkant. Zij is gelegen aan den alleruitersten hoek van de 

Brabantsche Peel vlak nabij de Limburgsche grens, met het dorp Meijel 

als meest nabijgelegen parochie van het Roemondsche diosees. Naar de 

Brabantsche zijde ligt de parochie Liessel 

Om tegemoet te komen aan de geestelijke belangen der in den afgelegen 

Peelhoek her en der verspreide gezinnen werd in 1889 aan den 

toenmalige kapelaan A.M. van Erp de bisschoppelijk opdracht verstrekt 

daar in de verre woestenij een kerk te bouwen. In 1890 op 29 juni volgde 

de benoeming van den bouwkapelaan tot herder de nieuw gestichte 

parochie, die zich sindsdien geleidelijk heeft kunnen uitbreiden. Na vijftig 

jaren mag zij thans met eere genoemd worden onder de talrijke 

kerkdorpen, welke de uitgestrekte burgerlijke Peelgemeente Deurne bezit. 

Achtereenvolgens waren herders der gouden jubilaresse: pastoor-stichter 

A.M. van Erp (1890-1902); pastoor A.M.v.d. Sanden (1902-1920); pastoor 

C.J. Snoeijs (1920-1936): pastoor Th. Wolters sinds (1936) 
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