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aan het Klooster (Meisjesschool) in Neerkant. 

Het klooster werd voor 1920 gebouwd. Het werd bewoond door de Zuster Franciscanessen uit Veghel. 

Het staat op de hoek St.Vincentiusstraat en Dorpsstraat. Wij woonden halverwege de St. Vincentiusstraat 

’n paar honderd meter van het klooster vandaan. Als we naar school gingen kwamen we eerst aan de 

poort van de speelplaats, waar we eerst naar toe moesten en wachten tot de school begon. Als de bel 

ging konden we naar de hoofdingang van de brede schoolgang, rechts de bewaarschool (kleuterschool), 

links een brede gang langs 3 klaslokalen, rechts de W.C. Langs de muur allemaal genummerde 

kapstokken ieder kind zijn eigen nummer. Daar moesten ze de jas ophangen en de klompen er onder 

zetten, wel netjes want de nonnen kwamen controleren, ook ‘s maandags of de klompen wel geschuurd 

waren. Maar er moesten veel kinderen ver lopen over onverharde wegen, die klompen bleven natuurlijk 

niet netjes. Dan op kousenvoeten in school. In de winter als het heel koud was (en je had een goede 

zuster) mochten ze de klompen toch wel eens rond de kachel zetten. Toen ik op de hoogste klassen zat 

kwamen er sandalen in de handel (spekzolen schoenen), maar dat was ook geen optie voor de kinderen 

die ver moesten lopen. We hadden drie klaslokalen van de 1ste tot de 6de klas. Toen is er later nog een 7e 

klas bijgekomen, Waren ze een paar keer blijven zitten, dan mochten ze toch met 13 jaar van school. 

Toen ik op de 4e klas zat hebben we een juf gekregen, Jufke Jansen uit Gemert ze was niet groter dan wij 

waren, voor ons het kleine jufke. Nu anno 2011 leeft ze nog en woont in Deurne-Zeilberg en is nu 103 

jaar. Rechts de Bewaarschool (Kleuterschool). Daarachter met ook een aparte ingang de zaal (staat er 

nog) de enige zaal in het dorp, daar werden vergaderingen gehouden, ook wel eens cursussen gegeven 

en dergelijke dat moest allemaal daar gebeuren. De jongens uit het dorp voerden in de winter ook een 

toneelstuk op, voor de vrouwen ’s middags en ’s avonds voor de mannen. Een keer (m’n moeder zat ook 

in de zaal), komt de pastoor (’n grote dikke man, een echte dictator) hij riep “allemaal eruit want het 

begint donker te worden”, en dan mochten de vrouwen niet meer op straat volgens hem. Ja, ja pastoor 

enfin dat is nog lang naverteld. Liep je de hoek om kwam je aan de hoofdingang van het klooster, binnen 

vestibule spreekkamer een paar kamers voor de rector, want ze hadden boven ook een heel mooie 

kapel. Dan de Zaal van de mannen, zaten daar allemaal te tuffen en te roken, daar werd toen niet op 

gelet. Aan de zijkant weer een paar kamers voor de zieken. Daarnaast was ook de ingang naar de 

ziekenzuster. Als je een verwonding had kon je daar naar toe om het te laten verbinden. Was er thuis een 

zieke, kon je het daar laten weten dan kwam ze koorts opnemen of de zieke verzorgen als het nodig was. 

Daarnaast een zaal van de vrouwenafdeling. Een stukje verder was de poort naar de binnenplaats, daar 

mocht je niet komen. Maar in de lente was er een viering van St. Jan, de kinderen van de bewaarschool 

(kleuterschool) allemaal met een vlaggetje in de hand rondom het klooster ook op de binnenplaats dan 

moesten wij daar zingen: “Met st. Jan dan gaan we naar buiten 

                                                 Dan horen wij de vogeltjes fluiten 

                                                 Twee aan twee, twee aan twee 

                                                 Dan gaan wij met de zuster mee” 

Daarna kregen we in de keuken een glaasje ranja. Rechts van de poort stond ook een gebouw, eerst het 

badhuis. Daar stond een grote badkuip en een mangel voor de was, die werd daar ook gedaan. Daar 

achter de koeienstal voor een of twee koeien en een varkensstal en wat kippen. In het midden de 

groentetuin. Broenske was de boer (Proenings) klein manneke ook al oud, Peer Snijders liep altijd met 

een kruiwagen. Beth de Haart moest de koeien melken. In die tuin was ook nog een H. Mariagrot. Achter 

in de tuin stond een zomerhuisje 1/3 was open, daar lagen in die tijd TBC-patiënten in. De meest 

gevreesde longziekte in die tijd waar ook veel mensen aan stierven. Achter de muur nog een wei voor de 

koeien. Zo was het klooster in de jaren ’30. 


