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AFSCHEID VAN DE ZUSTERS. 

April 1967 hebben wij het feest gevierd dat de zusters 50 jaar in Neerkant waren. Zoals het er 

nu voorstaat, terwijl ik dit schrijf, zullen de zusters op 30 november 1970 Neerkant voor goed 

verlaten. Met weemoed zien wij ze gaan. We hadden ze nog graag in onze Neerkantse 

gemeenschap gehouden. Een gemeenschap van zusters in een dorp heeft altijd een 

ondefinieerbare betekenis en als ze weg zijn, zullen we het ’t meest ervaren. Er zijn al op 

zoveel plaatsen kloosters gesloten en hier gaat het nu gebeuren. Maar het mag niet dan na 

onze grote dank te hebben uitgesproken aan het hoofdbestuur van de Veghelse 

Franciscanessen en alle zusters, die in Neerkant hebben geleefd en gewerkt. We hebben 

waardering voor al het werk dat ze hier ruim 53 jaar gedaan hebben. En wat hebben ze hier 

al niet gedaan? Openlijk en dikwijls in stilte? Het is gevaarlijk het een en ander te noemen, 

maar in de opsomming wil ik het vergetende en misschien belangrijkere opgenomen zien. 

Voor de gelijkstelling van onderwijs van de lagere school en kleuterschool deden de zusters 

“bewaarschool en taalschool”. Er kwam ook een naaischool en er is v.g.l.o. geweest. Het 

belangrijkste van het huis was de verzorging van de bejaarden. De zusters hebben dat 

voortreffelijk en met veel toewijding gedaan. Daarom kwam de beslissing van sluiting eind 

1969 als een donderslag bij heldere hemel. Wie kent het aantal van hen, die hier tot en met 

hun sterven keurig verzorgd werden en zich op hun plaats voelden. Dit deden de zusters. In 

de crisisjaren zorgden ze voor maaltijden; bij sterfgevallen gingen ze met tweeën de doden 

afleggen. Bij kindsheid optochten, toneel en bezoek van Sint Nikolaas enz. kon je in het St. 

Vincentiushuis terecht. Ongetwijfeld is er ook veel goede raad gegeven aan mensen in nood 

en moeilijkheden en met kleren en maaltijden zijn velen geholpen. Maar je hangt het niet 

aan de grote klok; toch moet het nu maar eens gezegd zijn. Over --“de Klok gesproken”—

daar zit een Klepel in. “De Klepel” werd maand voor maand door de zusters in elkaar gezet. 

Er is één lichtpunt, dat om zo te zeggen blijft branden: Zuster Felicité blijft zorgen voor het 

dameskoor, waarover je bij recepties en bruiloften telkens de lof hoort verkondigen. Zij blijft 

dit doen vanuit Deurne. Ik hoop, dat alle zusters het in hun nieuwe woonplaats goed zullen 

stellen. Zuster Willibrorda en haar staf in Veghel, Zuster Martina Maria en de zusters van 

Neerkant, die hier ooit geweest zijn. Heel hartelijk dank namens onze Neerkantse 

gemeenschap voor alles, wat U hier voor de bevolking  -oud en jong- en voor de 

kerkgemeenschap gedaan en betekend hebt. Moge het U goed gaan! Met alle waardering 

blijven wij gedenken wat uw kloostergemeenschap hier betekend heeft. 
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